Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.

Theo Vets

liefdevolle zoon van
Mauritst en Mariat Vets - Holemans

geboren te Mechelen op 4 november 1948 en zachtjes
ingeslapen in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 12 april 2026.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te
wonen op zaterdag 18 april 2026 om 10 uur in de aula van Huis
Verwilt, Lierbaan 177 te Putte, gevolgd door de asverspreiding op de
begraafplaats van Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Bloemen noch kransen.

Correspondentieadres:
Familie Vets, p/a Begr. Verwilt
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be

Dit melden u met droefheid:

Angela Vets zijn tante

Delen mee in het verdriet:
Ivo, Rina, Raf, Marleen, Kris, Johan,
partners en kinderen
Lucien, Maria, Eddy, Paul, Sylain, Erwin, Eric, Jeanine,
partners en kinderen

de families Vets en Holemans

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel van het PVT
Sint-Kamillus, PVT Salvenbos, woonzorgcentrum Damiaan en
het UZ Leuven, voor de goede zorgen.
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